
KEES KONIJN
Hoi, ik ben Kees Konijn! Misschien hebben jullie me al eens gezien, want ik ben de mascotte van Special Olympics
Nederland. Al jaren ben ik erbij op evenementen om onze fantastische sporters aan te moedigen. Want dat is wat ik het
allerliefste doe: jullie supporten, vrolijkheid brengen en samen mooie herinneringen maken!

Je herkent me aan mijn grote oren, brede glimlach en mijn aanstekelijke energie. Ik ben altijd in voor een high five, een
knuffel of een leuke foto, dus kom gerust even naar me toe! En wie weet, misschien dansen we samen tijdens de
openingsceremonie of juichen we langs de zijlijn bij jouw wedstrijd.

Ik ben ontzettend trots op alle sporters die meedoen aan
Special Olympics. Jullie zijn echte doorzetters en laten zien
dat sport verbindt, zelfvertrouwen geeft en vooral ook heel
leuk is. Of je nu een medaille wint of niet: jullie zijn allemaal
kampioenen!

Heel veel succes, plezier en sportieve energie gewenst
tijdens dit mooie evenement. Ik sta al te popelen om jullie
aan te moedigen!

Tot snel en een sportieve groet,
Kees Konijn


